
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

           Dankdienst voor het leven van 

 Tim van Oudenallen 
 

   
   Maandag 15 juli 2024 om 11.00 uur 

                in de Hervormde Kerk te Wilnis 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: ds. E. van Rooijen 

Organist: Dhr. A. Mateman 

Ga met God en Hij zal met je zijn:  

in zijn liefde je bewaren,  

in de dood je leven sparen.  

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 

Ga met God en Hij zal met je zijn,  

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in Zijn naam elkaar begroeten.  

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Zegen 

 

Uitleidend orgelspel 

Lichtstad met uw paarlen poorten (Evangelische Liedbundel 413) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Overdenking 
 

Zingen: Psalm 127 vers 1 en 2 (oude berijming) 
 

Vergeefs op bouwen toegelegd; 

Vergeefs, om 't huis voltooid te zien, 

Gezwoegd, gezweet, o arbeidsliên, 

Zo God Zijn hulp aan 't werk ontzegt. 

Vergeefs, o wachters, is uw vlijt, 

Zo God niet zelf de stad bevrijdt. 
 

Vergeefs van 's morgens vroeg geslaafd 

Tot 's avonds, en het brood der smart 

Gegeten, met een angstig hart; 

Vergeefs den gansen dag gedraafd; 

God geeft het, hoe een ander schraap', 

Dien Hij bemint, als in den slaap. 
 

Gebed 
 

Zingen: Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn  

(nieuwe liedboek) 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen  

met zijn raad en troost en zegen.  

Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 

Ga met God en Hij zal met je zijn:  

bij gevaar, in bange tijden,  

over jou zijn vleugels spreiden.  

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

Inleidend orgelspel 

"de kracht van uw liefde" (Opwekking 488)  

 

Verzoek om te gaan staan 

 

Tijdens het binnendragen klinkt: 

Wat de toekomst brengen moge (Weerklank lied 471) 

 

Woord van welkom  

Jacqueline en Pieter 

 

In memoriam 

Diana en Tineke 

Esmee, Ilse en Anouk 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Opwekking 642 Al mijn zonden, al mijn zorgen 

 

Al mijn zonden, al mijn zorgen,  

neem ik mee naar de rivier.  

Heer, vergeef mij en genees mij.  

Vader, kom, ontmoet mij hier. 

 

Want dit water brengt nieuw leven  

en verfrist mij elke dag.  

't Is een stroom van Uw genade,  

waar 'k U steeds ontmoeten mag. 



Refrein:  

Here Jezus, neem mijn leven,  

ik leg alles voor U neer.  

Leid mij steeds weer naar het water;  

'k wil U daar ontmoeten, Heer. 

 

Kom ontvang een heel nieuw leven, 

kom en stap in de rivier.  

Jezus roept je, Hij verwacht je  

en Hij zegt: "ontmoet mij hier". 

 

(Refrein) 

Leid mij steeds weer naar het water; 

'k wil U daar ontmoeten, Heer. 

 

Gebed 

 

Schriftlezing 1 Korinthe 3: 9-16 (HSV) 

 

9 Want Gods medearbeiders zijn wíj. Gods akker en 

Gods bouwwerk bent ú. 

10 Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is,  

heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander 

bouwt daarop.  

Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. 

11 Want niemand kan een ander fundament leggen dan  wat gelegd 

is, dat is Jezus Christus. 

12 Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, 

edelstenen, hout, hooi of stro, 

13 ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk 

duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt.  

En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. 

14 Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, 

standhoudt, zal hij loon ontvangen. 

15 Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter 

zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen. 

16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in 

u woont? 

 

Zingen: Toekomst vol van hoop (Sela)   
 

In de nacht van strijd en zorgen 

Kijken wij naar U omhoog 

Biddend om een nieuwe morgen 

Om een toekomst vol van hoop 

Ook al zijn er duizend vragen 

Al begrijpen wij U niet 

U blijft ons met liefde dragen 

U die alles overziet 
 

U geeft een toekomst vol van hoop 

Dat heeft U aan ons beloofd 

Niemand anders U alleen 

Leidt ons door dit leven heen 

U heeft ons geluk voor ogen 

Jezus heeft het ons gebracht 

Mens als wij voor ons gebroken 

In de allerzwartste nacht 

U geeft een toekomst vol van hoop 
 

Dat heeft U aan ons beloofd 

Niemand anders U alleen 

Leidt ons door dit leven heen 


